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BEKEN (VAN DER) (Louis), Missionaris (Nieuw-
kerken, 1.10.1905 - Wilrijk, 29.4.1969). Zoon van 
Jozef en van Van Goethem, Maria. 

De steeds blijmoedige en gemakkelijk lachende 
Pater Louis kwam na de vormingsjaren en de pries-
terwijding (2.2.1931) bij de Missionarissen van het 
H. Hart , naar Kongo op 22 september 1933. Daar 
was hij leraar aan het klein Seminarie, rector van de 
posten Bokuma en Bamanya, de parochie Coquil-
hatville-Bakusu, overal met dezelfde ijver, altijd 
aktief en vriendelijk-gedienstig voor iedereen. Te-
vens was hij lid van de bisschoppelijke raad en 
Vicaris Delegatus van de Apost. Vikaris, aan wie hij 
trouwens zeer gewaardeerde diensten bewees. Op 
I april 1960 ging Pater Louis definitief naar België. 
Daar had hij volop bezigheid met allerlei, vooral 
pastorale taken in Borgerhout, Asse, Den H a a n ; 
daarna te Carnières (30.7.1963), als aalmoezenier in 
de «Home Sacré-Cœur» en godsdienstleraar aan de 
gemeenteschool, totdat hij zwaar ziek en uitgeput 
op 11 april 1969 naar de kliniek werd gebracht, 
enkel om daar korte tijd nadien te overlijden, 
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