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BOUCHE (Emiel-Frans), Missionaris van 
Scheut (Langemark, 21.3.1882 - Luluaburg, 5.2. 
1954). 

Na zijn humaniorastudies aan het kollege 
te leper, ging hij in september 1904 naar het 
noviciaat te Scheut en legde zijn geloften af op 
8 september 1905. Reeds toen kende hij het 
geheim om door zijn blijmoedigheid en gul-
hartigheid ieders sympathie te winnen. Priester 
gewijd op 17 juli 1910 vertrok h i j naar Congo 
op 10 september. Hij was bestemd voor de 
apostolische prefektuur van Opper-Kasai en 
bracht zijn eerste jaar door te Hemptinne. In 
1911 werd hij onderpastoor benoemd te Tielen-
Sint-Jaak bij de Bena ICanyoka. In april 1912 
vertrok hi j als reispater naar de ver afgelegen 
Kataga-missie te Kanzenze. In 1916 kwam hi j 
terug naar ICasai en werd h i j reispater te 
Hemptinne. Vandaar vertrok hi j op 3 februari 
1923 voor een verlofperiode terug naar België. 
Weer naar Congo afgereisd op 19 april 1924, 
verbleef hij enkele maanden op de missiepro-
kuur te ICinshasa-Leopoldstad, waarna hi j terug 
zijn plaats ging innemen te Hemptinne. In 
1925 werd hi j overste benoemd te Kabinda en 
in 1935 te Hemptinne. Intussen was hi j in 
1933 raadslid geworden van de provinciaal-
overste en tevens vice-provinciaal. Overal had 
Bumba — zo noemden de inlanders hem — 
door zijn gulle goedheid en zijn zelfvergeten 

toewijding de harten gewonnen, In januari 
1941 werd h i j pastoor van de St-Clemens-paro-
chie te Luluaburg. Hier zou hij zijn gaven en 
talenten tot hun volle ontplooiing laten komen. 
In korte tijd voltooide hij de nieuwe kathe-
draal. Hij richtte een openbare boekerij in voor 
de Blanken. In de pastorij was iedereen welkom 
en zijn gastvrijheid werd spreekwoordelijk, 
vooral tijdens de opstand van februari 1943 
maakte h i j zich verdienstelijk: hij kon de mui-
tende soldaten bewegen tot het aanvaarden van 
de onschendbaarheid van het kerkgebouw, en 
voor bijna 300 Blanken, mannen, vrouwen en 
kinderen, zorgde hij daar voor onderdak, voed-
sel en alle mogelijke hulp. Zijn opgeruimdheid 
hield er de moed in. In 1951 werd h i j op rust 
gesteld. Hij verhuisde naar de O.-L.-Vrouwpa-
rochie, waar hij nog gewaardeerde diensten kon 
bewijzen. Sinds lang reeds liet zijn gezondheid 
veel te wensen over, maar zijn wilskracht en 
zijn levensmoed hadden hem blijven rechthou-
den. Tot hij in 1954 moest overgebracht wor-
den naar het hospitaal, waar hij 5 februari over-
leed. Het werd een koninklijke begrafenis. Een 
ongeziene toeloop van volk woonde de plechtig-
heid b i j : tienduizend inlanders, de overheden 
van de provincie en van de stad, honderden 
Blanken, vertegenwoordigers van de protestant-
se missies en van de iraëlische gemeenschap te 
Luluaburg, die een laatste hulde kwamen bren-
gen aan deze reeds legendarisch geworden fi-
guur. 

Hij was ridder in de Leopoldsorde. 
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24 september 1964. 
M. Storme. 
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