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BROUCKE (VAN DEN) (Jozef), kloosternaam 
P. Adriaan), Missionaris capucijn (Meertkerlce, 
15.8.1933 • Boeta, 30.5.1965). 

Hi j trad op 15.9.1952 in het noviciaat der 
Capucijnen, werd op 12,7.1959 priester gewijd, 
vertrok op 12.11.1960 naar Congo, waar hij zes 
maanden leraar werd aan het college van Geme-
na (Oebangi) (dec. 1960-juli 1961). Gedurende 
een jaar vervoegde hi j daarna een confrater te 
Ndangoe, een bijpost van de missie van Bobito 
en werd dan in juli 1962 leraar aan het Klein 
Seminarie te Kotalcoli. Na het schooljaar 1963-
1964, was hi j voor enkele dagen op rust geko-
men bi j zijn confraters van de missiepost van 
Yakoma. Toen daar de rebellen in september 
1964 binnenvielen, verkoos hij bi j zijn twee 
confraters te blijven tot de storm zou voorbij 
zijn. Zijn edelmoedigheid maakte hem aldus 
deelgenoot van hun wegvoering naar Stanley-
stad, hun maandenlange gevangenschap en hun 
gruwelijke dood te Boeta. (Zie P.M. Schrijvers). 

Een jeugdig, talentvol en veelbelovend mis-
sionaris, die alles over had voor de ontwikke-
ling, kerstening en vooruitgang der Congolezen, 
en hen het beste heeft gegeven wat hi j had: het 
offer van zijn leven. 

21 maart 1966. 
A. Roeykens, o.f.m.cap. 
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