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BUYSSE (A4nge), Missionaris (Gent, 2.8.
1845-Gentbrugge, 10.10.1933).

Nadat hij in 1870 zijn theologische studién
voleindigd had, was hij verscheidene jaren als

priester werkzaam in de omliggende gemeenten
van de stad Gent. Na verbonden geworden te
zijn aan het burgerlijk hospitaal, werd hij in
1889 tot pastoor te Hundelgem aangesteld. In
1891 werd hij, samen met twee andere geeste-
lijken, namelijk de Eerwaarde Paters d'Hooghe
en Janssens, door Monseigneur Stillemans aan-
gewezen om de geestelijke dienst van het per-
soneel, verbonden aan de spoorlijn Matadi-Leo-
poldstad, in te richten. Op 6 December 1891
scheepte hij te Terneuzen in aan boord van de
s[s Ella Woermann samen met tien zusters van
de Congregatie der Zusters van Liefde van J. M.
te Gent en die hij naar het hospitaal van
Kinkanda hielp leiden. Van 20 Januari
1892 tot 4 Februari daarop nam hij tijde-
lijk de functies van pastoor te Boma waar.
Op 5 Juni 1892, woonde hij de wijding van de
katholieke kerk te Matadi bij. Samen met de
twee voornoemde paters, verzekerde hij het
bestnur van de geestelijke diensten te Matadi,
van het hospitaal te Kinkanda en van een
school voor volwassene inlanders. Bovendien
hielp hij mede aan de inrichting van een biblio-
theek cn van een spaarkas te Matadi, ten be-
hoeve van de arbeiders verbonden aan de oprich-
ting van de spoorweg Matadi-Leopoldstad. Niet-
tegenstaande deze menigvuldige bezigheden,
was hij eveneens aalmoezenier bij de zusters van
liefde te Kinkanda. Bij zijn terugkeer uit de
kolonie, zijnde in October 1895, vroeg hij zijn
oversten de toelating aan om opnicuw naar
Congo te mogen vertrekken. Gezien zijn ver
gevorderde leeftijd, werd dit verzoek echter niet
ingewilligd. Tot op zijn overlijden, nam hij
respectievelijk de functies van pastoor in de
gemeenten Bottelare en Gentbrugge, en van
Directeur van het Sint-Jozef Gesticht voor
ouderlingen, te Gentbrugge, waar. Voor bewe-
zen diensten aan de Kolonie bekwam bij volgende
benoemingen :

Ridder in de Leopoldsorde. -

Ridder in de Koninklijke Orde van de Leeuw.

Ridder in de Kroonorde.

. 6 Juli 1951.
A, Verlinden.
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