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LENAERS (Constant Jan Jozef), Missionaris, Witte
Pater van Afrika (s Herenelderen, Limburg,
28.10.1893 - Albertville, 11.8.1964). Zoon van Jozef en
Derwa, Philippina.

Op 28 oktober 1893 geboren te 's Herenelderen, ging
C. Lenaers, na zijn lagere en middelbare studies,
wijsbegeerte studeren bij de Witte Paters te Boechout.
Daarna trok hij in 1913 naar het noviciaat te Maison-
Carrée {Algiers). Hij was te Karthago, voor zijn
theologiestudies, toen de oorlog uitbrak. In januari
1915 werd hij voor het Belgisch leger opgeroepen. Hij
kreeg zijn militaire opleiding in het kamp van Auvours,
toen vrijwilligers gevraagd werden voor een hospitaal
van geestesgestoorde soldaten. Hij bood zich aan en
bleef er tot aan het einde van de oorlog. In 1919 keerde
hij terug naar het scholasticaat te Karthago, waar hij
op 29 juni 1920 de priesterwijding ontving. Na nog
gedurende enkele maanden tropische geneeskunde
gestudeerd te hebben te Antwerpen, scheepte hij daar
in voor Kongo op 22 december 1920. Bij zijn aankomst
in Opper-Kongo, in februari 1921, werd hij te Mpala
benoemd. In september riep de bisschop hem naar
Baudouinville voor het econemaat. Dit ambt vervulde
hij tot december 1925, toen hem het bestuur van de
missie van Lusaka toevertrouwd werd. Dit wordt dc¢
inzet van een lange reeks vooral tijdelijke vervangingen
van zieken en verlofgangers in de meest verscheidene
missieposten van het vicariaat. Na dric jaar verblijf
te Lusaka wordt hij overste te Baudouinville, in
seplember 1928. In cktober 1932 gaat hij op vakantie
naar Maison-Carrée, en in oktober 1933 beheert hy
de uitgestrckte missie van Kasongo. Wanneer de
mijncompagnie zich gaat vestigen te Kalima in 1935,
biedt P. Lenaers zijn diensten aan voor het optrekken
van de nieuwe missie, die weldra haar vertakkingen
zal hebben in 25 werkerskampen, Enkele jaren later
sticht hij de missie van Mingana, bij de Wazimba, van
1940 tot 1944, Daarna wordt hij opnieuw overste te
Baudouinville en terzelfdertijd vicaris-generaal van het
bisdom, hetgeen hij bijna 20 jaar lang zal blijven.
Wanneer in 1952 Opper-Kongo in twee vicariaten werd
opgesplitst door de oprichting van het nicuwe vicariaat
Kasongo, vertoefde P. Lenaers in dit laatste gedeelte
en werd eraan verbonden. In november 1954 kreeg
hij cen benoeming van algemeen econoom, met re-
sidentie te Albertville. In 1963 — hij was toen 70 jaar
cud — werd hij van zijn functie als algemeen econoom
ontslagen. Hij vestigde zich toen te Lubuye, een
parochie op 7 km van de stad. Hier werd hij op
tragische wijze om het leven gebracht op i1 augustus
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